
V R I E N D E N   A U G U S T I N U S K E R K  
 

 
 

Recente berichten dat het bisdom van plan 
zou zijn onze mooie Augustinuskerk te 
sluiten voor de eredienst, hebben een 
stroom van reacties losgemaakt van mensen 
die zeiden dat zoiets echt niet moet 
gebeuren, gezien de levenskracht die in de 
gemeenschap van de Augustinus zit. 

Toen hebben een aantal sympathisanten de 
koppen bij elkaar gestoken om een stichting 
op te richten die kan inspringen als er 
ergens geld nodig is om bijvoorbeeld de 
voortgang van de diensten financieel te 
ondersteunen. Dat zijn de vrienden van de 
Augustinuskerk. 
 

De vrienden van de Augustinuskerk willen 
graag naar aanleiding van vragen uit 
de gemeenschap bijspringen, om een 
bijdrage te leveren aan de toekomst van 
onze kerk. 
Wij geloven dat er een toekomst is voor de 
Augustinuskerk en willen graag financiële 
brandstof leveren aan onze levende 
gemeenschap. 
 

 
 
Wij hebben al een mooi startbedrag binnen 
gekregen. Maar voor een werkelijke 
bijdrage aan de voortgang is meer nodig en 
daarom vragen wij u, als onze kerk u aan 
het hart gaat: blijf meedoen en blijf geven. 
Natuurlijk zult u de kerk blijven 
ondersteunen met de giften die u altijd al 
doet, de stichting is er voor de extra 
bijdragen. Die ontvangen we dan ook heel 
graag op: 
 
NL 37 RABO 0384 2600 39 
Stichting Vrienden v/d Augustinuskerk. 
 
De ANBI status is aangevraagd. 
 
 
 
Namens de stichting Vrienden van de 
Augustinuskerk, 
Jos. Groot 
 
Mocht u nog vragen 
hebben: josgroot3@gmail.com 
06 - 301 99 809 
 


